LANGZAAM GEBOREN
WORDEN

Een avond over de wording van de mens

e Een inspirerende voordracht e Verhalen en inzichten
e Vrijeschoolonderwijs e QOefeningen en interactie
e Het ontwakende ‘Ik’ ® Muziek en voordracht

5 8 " . 7 ’ 3 ?‘z, %
?)’ / -{ f"} %)

WOENSDAG 15 APRIL WALDORFSCHOOL AURYN
TIJD 19:30 - 21:45 UUR MARGA KLOMPELAAN 2 ZUTPHEN

MEER INFORMATIE QR CODE NAAR
WWW.NATIONALEVERTELSCHOOL.NL WEBSITE ->




HOE KOMT HET 'IK' IN DE MENS
LANGZAAMAAN TEVOORSCHIIN?

Tijdens deze avond gaan we, aan de hand van het Kroatische sprookje 'Het
Magische Bos', op zoek naar het wezen van de mens. De grote denker Wolfgang
Goethe zei ooit: "Ein Mensch ist ein Neinsagerkdénner" — een mens is iemand die
'nee' kan zeggen. In het sprookje komt dit vermogen tot 'nee' zeggen prachtig naar
voren. Maar waar zeg je dan eigenlijk 'nee’ tegen? Is dat krachtige 'Nee!' in wezen
niet een hartgrondig ‘Ja!' tegen het leven zelf?

TIJD, GEDULD EN INZICHT

Langzaam geboren worden vraagt om tijd, geduld en het begrijpen van wat een
mens werkelijk is. Die menselijke kern komt in de loop van een leven steeds meer
tevoorschijn, in eerste instantie gedurende de eerste drie zevenjaarsfasen. Hoe
kan het onderwijs helpen om dit proces te begeleiden en te faciliteren?

Wim Wolbrink, voordrachtkunstenaar, deelt deze avond het sprookje met ons en
laat aan de hand van een paar rake vragen zien waar die innerlijke kern te vinden
is. In een aansluitende voordracht neemt hij ons mee naar de diepe inzichten uit
de antroposofie. Hij werpt een helder licht op de vraag waarom de vrijeschool juist
in deze tijd zo essentieel is voor de wordende mens.

OVER DE SPREKER

Wim Wolbrink, voordrachtkunstenaar, vertelt deze
avond een van zijn mooiste sprookjes met ons en laat
aan de hand van een paar rake vragen zien waar die
innerlijke kern te vinden is. In een aansluitende voor-
dracht neemt hij ons mee naar de diepe inzichten uit
de antroposofie. Hij werpt een helder licht op de
vraag waarom de vrijeschool juist in deze tijd zo
essentieel is voor de wordende mens.

AANMELDEN

e Aanmelden: www.nationalevertelschool.nl
e Vragen? Mail: info@nationalevertelschool.nl
e Telefoon: 06 - 133 47 333 (Wim Wolbrink)



